
Woe 4-12 Schoolwinkel met Pippiluna

Don 5-12
Viering Sinterklaas
Alle leerlingen om 13.00u vrij

Zon 8-12 2e Advent, Wereldlichtjesdag

Woe 11-12 Kerstmarkt klas 6 van 12.00 - 13.00u

Don 19-12 Kerstspel aanvang 20.00u

Vrij 20-12 Kerstviering & kerstspel voor de kinderen

Ma 23-12 Kerstvakantie t/m 3 januari 2025

Ma 6-1 Weer naar school

Woe 8-1
Studiedag, alle kinderen vrij
Madelief & Bso geopend

Di 14-1 Ouderavond klas 1

Woe 15-1 Ouderavond klas 5

Don 16-1 Ouderavond klas 3

Ma 20-1 Ouderavond klas 4

Don 23-1 Ouderavond klas 2

Di 28-1 Ouderavond leerrijpheid

Nieuwsbrief  4 december

Agenda

‘Voor reizigers zijn de sterren een gids. Voor anderen zijn ze alleen hele kleine lichtjes.”
Uit: De kleine prins, Antoine de Saint-Exupéry’.

Traditioneel vieren we op de vrijeschool advent en kerst. Het is een van de jaarfeesten. De
jaarfeesten op de vrijescholen zijn geïnspireerd vanuit het christendom, de noordse mythologie
en de antroposofie. In de laatste dertig jaar zijn daar vele andere bronnen bijgekomen. Dit vanuit
het idee dat feesten gevierd worden door alle deelnemers in een gemeenschap en dat vele
inspiraties dus welkom zijn.

De adventtijd is de tijd van (blijde) verwachting. In de christelijke traditie kijken we uit naar de
geboorte het kerstkind, in de nacht van 24 december. We leven als het ware mee met de
moeder, met Maria. En daardoor denken we dan ook makkelijk aan de geboorte van elk nieuw
leven, van elk nieuw kind. Het wonder waarbij het leven doorgegeven wordt en een nieuw mens
zich in de wereld voegt.

Over advent, kerst en midwinter



“Inmiddels werden de herfstdagen al begrensd door lange nachten; iedereen stond in het donker
op en at ’s avonds in het vuurschijnsel.” Deze mooie zin las ik in een boek.
De aarde wordt vanaf het begin van de herfst steeds kouder. De dagen korter, de nachten lang.
Dat kan voor enig ongemak en somberheid zorgen. Maar de hoop, of zelfs de wetenschap, dat
het licht terug zal keren, kan ons verlichten. Het licht keert terug na ‘midwinter’, de kortste dag
op 21 december. De dagen worden dan weer langer en de nachten korter. Als we meeleven met
de seizoenen, is de adventtijd ook begrijpelijk.

Aquamarijn deelt in deze tradities. In de adventtijd is ook de school donker in de ochtenden. Er
zijn adventskransen, kransen van dennentakken met vier kaarsjes erin. Elke maandag, elke
nieuwe week, wordt een extra kaarsje aangestoken. Als na vier weken het vierde kaarsje is
bereikt (dat kan niet elk jaar zo zijn) is de tijd van verwachting bijna voltooid en is het kerst. We
vieren dan de geboorte van het nieuwe leven, de terugkomst van het licht.

De kleuters en de lagere klassen lopen de kinderen door een ‘spiraal van dennengroen’ naar het
centrum van de spiraal. Daar brandt een lichtje waarmee ze hun eigen lichtje aan kunnen steken.
Dat nemen ze dan weer mee naar buiten. Maar dan moeten ze het wel goed brandend houden.

Ook dit jaar heeft een aantal leraren een
kerstspel voorbereid. Het geboorte- of
herdersspel is een van de drie kerstspelen die
vaak op vrijescholen worden opgevoerd. De
uitvoering hiervan is bedoeld als cadeau aan
leerlingen, ouders/verzorgers en personeel. Het
wordt opgevoerd op donderdagavond 19
december om 20.00 uur voor alle
ouders/verzorgers en opa’s en oma’s. En
vrijdag 20 december voor alle leerlingen.

Ook een mooie traditie in deze tijden is de
‘adventkalender’. Vanaf begin december wordt
elke dag in de adventtijd een nieuw luikje
geopend. Dit gebruik bleef tot voor kort beperkt
tot ‘vrijescholen en omgeving’, maar is nu meer
gangbaar geworden. Een zoektocht op internet
leert dat ook hier elke commerciële
onderneming zich aangesloten lijkt te hebben bij
deze traditie. Iedereen kan dus makkelijk
meedoen tegenwoordig.

Graag wens ik jullie een mooie en warme adventtijd. Het is fijn dit met elkaar te kunnen delen,

Rob van der Meijden



Na de stilte van het Sint-Maartenslampionnetje, klopt het hart vol verwachting voor de komst
van de Goed Heiligman en zijn Pieten! Een feest met als motief het geven, nemen en het jezelf in
de spiegel durven te bekijken. Een feest vol vreugde, verwondering en geheimzinnigheid.

Sinterklaas heeft bijzondere eigenschappen. Zo gaat hij met zijn paard over de daken, waardoor
hij dicht bij de hemel blijft. De cadeautjes komen in de nacht door de schoorsteen in de schoen,
symbool voor de verbinding tussen het hemelse en het aardse. Cadeau's staan symbool voor de
hernieuwde energie en de nieuwe inspiratie die als geschenken uit de nacht kunnen ontstaan. Zij
komen niet zomaar, we moeten er iets voor doen. 
Sint wil niet straffen, maar daagt je uit te reflecteren op wie je bent en wat je doet. Door de
gedichten die we voor elkaar schrijven en de surprises die we maken, houden we elkaar een
spiegel voor. Zo proberen we op humoristische wijze, de goede daden, de zwakheden en
ondeugden liefdevol te belichten.

Verschillende verhalen zijn samen verweven tot de sinterklaastraditie zoals die nu is ontstaan.
De kern is in ieder verhaal hetzelfde; Sint-Nicolaas leert ons te geven. Nicolaas wil helpen een
beter mens te worden, zodat de mensheid klaar is voor de geboorte van het Christuskind en het
nieuwe licht in onszelf.

Sinterklaas 

Ouderavond Vrijeschoolkind in de digitale wereld

Afgelopen week vond de lezing “Vrijeschoolkind in de digitale wereld”,
gegeven door Freek Zwanenberg, plaats op school. Het was een
buitengewoon interessante avond over een onderwerp dat veel
opvoeders bezig houdt.
De powerpoint presentatie van deze avond is aan deze nieuwsbrief
toegevoegd.

Middelburg wil met dit project het tekenonderwijs extra
aandacht geven. Tijdens de eerste les werden er onder
leiding van Liesbeth Labeur van de Teeken Akademie  
Middelburg diverse tekenoefeningen gedaan aan de hand
van het stadhuis in Middelburg. De tweede les hebben de
leerlingen kennis gemaakt met de techniek van het etsen.
Aan het eind van dit schooljaar wordt (een deel van) het
werk tentoongesteld in de Zeeuwse bibliotheek.

Klas 4 van onze school is dit schooljaar de stadstekenklas van Middelburg. De Teeken Academie 

Stadstekenklas

Parkeren

Graag opnieuw aandacht voor het parkeren op de Brigdamseweg, zorg ervoor dat je niemand
hindert. Ook graag de kiss en ride strook gebruiken zoals de bedoeling is. Alvast hartelijk dank
voor jullie medewerking!


